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M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë

Dag 1 BRUSSEL - BISHKEK (KIRGIZIË)

Vertrek vanuit Brussel naar Bishkek.

Dag 2 BISHKEK

Bij aankomst in Bishkek worden we overgebracht naar het JANNAT 
REGENCY HOTEL. Nadat we ons hebben opgefrist, rijden we naar 
een lokaal restaurant voor de lunch. Nadien verkennen we kort de 
Kirgizische hoofdstad. Bishkek is een echte Sovjetstad met brede bou-
levards en pleinen, grote parken en modernistische Sovjetgebouwen 
en -standbeelden. Doordat de huidige stad pas in 1825 ontstond 
en dus relatief jong is, zijn er weinig historische gebouwen waar te 
nemen. In vele aspecten is Bishkek zelfs meer een dorp te noemen. 
Dit beeld wordt versterkt door het Ala Too-gebergte dat de stad in 
het zuiden omringt en door de grote hoeveelheid ‘groene ruimte’ die 
de stad bezit. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 is de populatie 
dramatisch veranderd. Daar waar de nationaliteit van de inwoners 
voorheen gedomineerd werd door de Russen, zijn het vandaag de 
dag etnische Kirgiziërs die de meerderheid vormen. We brengen een 
bezoek aan het Ala Too-plein dat het hart van het centrum vormt. Hier 
vinden we het standbeeld van Manas, een legendarische Kirgizische 
held. Vroeger stond hier het standbeeld van Lenin dat in 2003 een 
bescheidenere plaats toegewezen kreeg. Desalniettemin is Bishkek 

wel de enige Centraal-Aziatische hoofdstad die nog een standbeeld 
van Lenin bezit. Verder vinden we er het standbeeld van de bekend-
ste schrijver van het land, Chingiz Aitmatov. Ten westen van Ala Too 
pronkt het Witte Huis, een zeven verdiepingen tellend neoklassiek 
marmeren gebouw daterend uit 1985, dat dienst doet als presidenti-
eel paleis. Deze namiddag rijden we 20 km zuidwaarts naar het Ala 
Archa Nationaal Park. Dit park dankt haar naam aan de Archa-boom, 
een felgroene jeneverbesstruik die traditioneel door de Kirgiziërs ge-
bruikt wordt om kwade geesten te verdrijven. Het park is alpengebied 
en telt meer dan 10 gletsjers en 30 bergpassen. Het bezit een rijke 
fauna en flora, met meer dan 800 plantensoorten, 170 vogelsoorten 
en om en bij de 170 andere diersoorten, waaronder de zeldzame 
sneeuwluipaard. Diner in een lokaal restaurant en overnachting in 
het hotel. (O,L,D)

Dag 3 BISHKEK - CHON KEMIN

Ontbijt. Vandaag rijden we oostwaarts naar de Chon-Kemin-vallei. 
Onderweg passeren we de Burana-toren. Deze toren, in feite een mi-
naret, is het overblijfsel van de stad Balasagun uit de 10de eeuw. 
De minaret was oorspronkelijk 46 m hoog, maar is door verschil-
lende aardbevingen gedeeltelijk verwoest en heropgebouwd geweest. 
Verspreid rond de toren liggen talrijke ‘balbals’, stenen gedenktekens 
of ‘steles’ daterend uit de 6de tot de 10de eeuw. Bij aankomst in 
het ASHU GUESTHOUSE nemen we de lunch. De Chon-Kemin-vallei, 
sinds 1997 benoemd als Nationaal Park, is een lang uitwerpsel van 
de Chui-provincie. In het noorden begrensd door Kazachstan en in het 
zuiden door de Issyk-Kul-provincie. Het is de geboorteplaats van gewe-
zen Kirgizisch president Askar Akayev. De vallei heeft veel te bieden 
op het vlak van natuur. Men vindt er een spectaculaire combinatie van 
wilde natuur en pastorale landschappen, een mix van machtige bergen, 
groen weideland, naaldbossen en bergmeren. De bossen van Tian Shan 
staan in heel Kirgizië bekend omwille van hun medicinale kruiden, 
paddenstoelen en eetbare bessen. De meeste mensen die in deze val-
lei wonen, zijn van  Kirgizische afkomst, maar ook enkele Slavische 
volkeren settelden zich aan de oostkant van het Yssyk-Kul-meer. In de 
namiddag maken we een wandeling doorheen dit natuurschoon. Voor 
de liefhebbers kan er een tochtje te paard georganiseerd worden. Diner 
en overnachting in onze guesthouse. (O,L,D)

Dag 4 CHON KEMIN - BISHKEK

Na het ontbijt kunnen we genieten van de prachtige natuur en 
vergezichten. Lunch in de guesthouse. Nadien rijden we terug naar 
Bishkek. Bij aankomst begeven we ons naar de Osh-bazaar, een 
van de grootste markten in de hoofdstad. De lokale bevolking komt 
massaal naar hier voor voeding, kleding en allerhande huishoudge-
rief. Je vindt er ook traditionele Kirgizische kleding die de verkopers 
graag voor jou op maat laten maken. Diner in een lokaal restaurant. 
Vanavond kruipen we vroeg onder de wol want onze vlucht naar 
Mongolië staat al in de vroege uurtjes gepland. Overnachting in het 
JANNAT REGENCY HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 BISHKEK - ULAANBAATOR (MONGOLIË)

In de vroege ochtend transfer naar de luchthaven van Bishkek voor 
de internationale vlucht met TURKISH AIRLINES naar Ulaanbaator. 
Ontbijtbox voor onderweg. Bij aankomst worden we overgebracht 
naar het luxueuze KEMPINSKI HOTEL waar we inchecken en van 
enkele uurtjes rust genieten. ’s Middags komen we opnieuw samen 
voor de lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag starten we 
onze kennismaking met de Mongoolse hoofdstad en haar inwoners. 
Het contrast tussen eeuwenoude tradities en een ontluikende 21ste-
eeuwse democratie is hier het meest voelbaar. Traditionele gers en 
boeddhistische kloosters wedijveren met in communistische stijl opge-
trokken flatgebouwen. Diner in een lokaal restaurant en overnachting 
in het hotel. (ontbijtbox,L,D)

Dag 6 ULAANBAATOR

Na het ontbijt starten we onze verkenning van Ulaanbaator vanop 
het Sukhbaatar-plein. Te midden van deze ontmoetingsplaats staat 
het beeld van Sukhbaatar, gericht naar het oosten. Op wandelafstand 
hiervandaan bevindt zich het National Museum of Mongolian History. 
De tentoonstellingen verhalen onder andere over archeologische 
opgravingen en vondsten, de Turkse periode en stellen een prach-
tige collectie traditionele Mongoolse kledij tentoon van de verschil-
lende etnische groepen die het land rijk is. Hierna bezoeken we het 
19de-eeuwse Ganden-klooster, de hoofdzetel van het boeddhisme 
in Mongolië. Het klooster heeft erg geleden onder de Stalinistische 
zuiveringen maar werd niet helemaal vernield, zodat het kon dienen 
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als show-klooster voor buitenlandse bezoekers. Lunch in een lokaal 
restaurant. Mongolië kent weinig industrie, maar is vooral een pa-
radijs voor grote kuddes dieren, waaronder geiten die kasjmierwol 
leveren. In de hoofdstad wordt deze wol op grote schaal verwerkt. 
We brengen een bezoek aan een van de grootste fabrieken van 
Mongolië, waar naast Mongoliërs ook veel Noord-Koreaanse dames 
aan het werk zijn. De kostbare wol wordt hier verwerkt tot allerlei 
verfijnde kledingstukken. We besluiten onze eerste dag in Mongolië 
met een gevarieerde show waarbij de befaamde keelzangers ons 
wegvoeren naar de desolate steppes. Lokaal diner en overnachting 
in het hotel. (O,L,D)

Dag 7 ULAANBAATOR - MURON - HOVSGOL

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze binnenlandse 
vlucht naar Muron, de hoofdstad van de provincie Hovsgol. We rijden 
met onze landcruisers richting het Hovsgol-meer. Ten noorden van 
de Hangai-bergen, nabij de Russische grens, wordt de Hovsgol-regio 
gedomineerd door het Mongoolse broertje van het 300 km verder 
gelegen Baikal-meer: het Hovsgol-meer, ook wel de Donkerblauwe 
Parel genoemd. Onderweg stoppen we bij de Uushigiin Deer Stones. 
Deze stenen overblijfselen uit het bronstijdperk zijn opmerkelijk goed 
bewaard gebleven. We zetten onze 2 uur durende rit verder. De on-
verharde weg wordt geflankeerd door steppe en beboste heuvels. 

Onderweg zien we kuddes grazende geiten, schapen, half wilde 
paarden en met wat geluk een arend die sierlijk in de lucht suist. 
Afhankelijk van het vluchtschema lunchen we in Muron of Hovsgol.  
We komen aan bij het gerkamp, gelegen aan het kristalheldere meer 
met besneeuwde bergen op de achtergrond. Je merkt meteen dat de 
streek haar bijnaam ‘Zwitserland van het Oosten’ niet gestolen heeft. 
Diner en overnachting in het gerkamp. (O,L,D)

Dag 8 HOVSGOL-MEER

Na het ontbijt maken we een wandeling door de ongerepte bossen 
langs de oevers van het Hovsgol-meer, dat door een 90-tal stroom-
pjes en rivieren wordt gevoed. Slechts via één rivier, de Egiin, vloeit 
water weg dat uiteindelijk uitmondt in het Baikal-meer in het nabu-
rige Siberië. In afmetingen is dit het op één na grootste meer van 
Mongolië, na het zilte Uvs Nuur-meer. Het is wel het grootste meer 
qua volume dankzij haar immense diepte, die op sommige punten 
tot 262 meter reikt. De Donkerblauwe Parel bevat 65 procent van 
het zoet water in Mongolië en zo’n 2 procent van ‘s werelds water-
voorraad. De heuvelachtige flanken van het meer zijn begroeid met 
wilde bloemen en naaldbomen. Met een beetje geluk ontmoeten we 
tijdens de wandeling de Tsatanen, een rendiervolk dat nog in de bos-
sen leeft. Ook gaan we op bezoek bij een lokale familie Mongoolse 
nomaden, waar we gastvrij onthaald worden. We keren terug naar 

het gerkamp. Na de lunch maken we een rit te paard door de steppe. 
De oneindigheid van het landschap is indrukwekkend. We eindigen 
de dag met een ontspannende boottocht naar een eilandje in het 
meer. Vanop de top van de heuvel genieten we van een prachtig 
uitzicht over de omgeving. De liefhebbers onder ons kunnen optioneel 
nog een kayaktocht maken op het meer. Diner en overnachting in het 
gerkamp. (O,L,D)

Dag 9 HOVSGOL - MURON - ULAANBAATOR

Na het ontbijt rijden we terug met onze landcruisers naar Muron 
voor onze binnenlandse vlucht naar Ulaanbaator. Afhankelijk van 
het vluchtschema lunchen we in Muron of Ulaanbaator. Bij aankomst 
checken we opnieuw in in het KEMPINSKI HOTEL. In de late namid-
dag bezoeken we het Choiijin Lama Temple-museum. Ondanks de 
recente oprichtingsdatum is dit gebouw een klassiek voorbeeld van 
boeddhistische architectuur met Tibetaanse en Chinese invloeden. Het 
oorspronkelijke huis van Luvsan Haidav Choiijin Lama, de broer van 
de Achtste Levende Boeddha, werd omgevormd tot een museum en 
herbergt nu een rijke collectie van oude teksten, maskers, religieuze 
instrumenten en schilderingen op zijdedoek, ook wel thangkas ge-
noemd. Dit bezoek biedt ons dan ook een fascinerend inzicht in de 
Mongoolse versie van Tibetaans boeddhisme. Diner. Overnachting in 
het hotel. (O,L,D)



M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë
Dag 10 ULAANBAATOR - KARAKORUM

Ontbijt. Onze eindbestemming vandaag is Karakorum. Indien het 
vluchtschema van de afgelopen dagen het toelaat, bezoeken we 
onderweg het Hustain Nuruu-reservaat. De beboste steppe huisvest 
de laatste echte wilde paarden, de Przewalski of Takhi. Dankzij 
de inspanningen van een Nederlandse dierentuin werden de dieren 
succesvol geherintroduceerd. Na onze lunch rijden we verder naar 
Karakorum, waar we in de late namiddag aankomen. Tijdens de heer-
schappij van Ogodei - zoon en opvolger van Genghis Khan - diende 
deze stad als politieke, culturele en economische hoofdstad van het 
Mongoolse rijk. Onder meer de Vlaming Willem Van Rubruck pas-
seerde hier en prees de stad omwille van zijn religieuze tolerantie. 
Na 40 jaar verhuisde zijn opvolger Khubilai Khan de hoofdstad naar 
Beijing en zou de stad volledig vervallen. Diner en overnachting in 
het gerkamp. (O,L,D)

Dag 11 KARAKORUM - ONGHIIN KHIID

Ontbijt. Met de restanten van de stad werd het eerste grote boeddhis-
tische klooster van Mongolië gebouwd: Erdene Zuu. Oorspronkelijk 
telde het klooster meer dan 100 tempels voor meer dan 1000 mon-
niken, maar op drie tempels na werden ze allemaal vernield tijdens 
de Stalinistische zuiveringen. Recent werd een mooi museum aan de 
site toegevoegd, dat een goede indruk geeft van de oude stad en 
enkele verrassende nieuwe vondsten tentoonstelt. We bezoeken de 
overblijvende tempels van het klooster en maken kennis met enkele 
typisch Mongools-boeddhistische figuren. Na de lunch beginnen we 
aan onze circa zes uur durende tocht naar Onghiin Khiid. De einde-
loze landschappen maken een grote indruk en tonen geregeld een 
verrassende gedaantewisseling. Stilletjes aan verdwijnen alle kleuren 
uit het landschap en wanen we ons op ‘het einde van de wereld’. 
Plotseling zien we enkele heuvels, een stromend riviertje en bevinden 
we ons opnieuw in een kleine oase. Hier stond vroeger een van de 
grootste kloosters van Mongolië. In 1939 werden meer dan 200 
monniken vermoord en het klooster volledig vernield. Tussen de ru-
ines wordt er sinds 1990 gewerkt aan de bouw van een nieuwe 
tempel. We verkennen de omgeving en bezoeken de ruïnes, waar 
we op zoek gaan naar ‘het geheim van Onghiin Khiid’. Diner en 
overnachting in het gerkamp. (O,L,D)

Dag 12 ONGHIIN KHIID - GOBI

Na een vroeg ontbijt beginnen we aan onze tocht door de weidse 
steppe naar de Gobi-woestijn. Mongolië roept bij de meeste mensen 
beelden op van oneindige steppes vol paarden, schapen en geiten 
enerzijds, en anderzijds de woeste Gobi: een woestijn met eindeloze 
zandduinen en kamelen. De verhalen en beelden van de heldhaftige 
avonturiers die met gevaar voor eigen leven door de woestijn trokken 
en er allerlei belangrijke paleontologische vondsten deden, hebben 
dat beeld bevestigd. Maar de realiteit is verrassend anders, de droge 
zandduinen vormen slechts 3% van de totale oppervlakte van de 
regio. De droge, heldere lucht zorgt voor fantastische vergezichten en 
een ongelofelijke sterrenhemel. Elk geluidje wordt kilometers ver ge-
dragen, maar de stilte kan er compleet en rustgevend zijn. Honderden 
kilometers in de omtrek is er geen gsm-signaal of internetverbinding. 
Voor uiterste noodgevallen is er een kortegolfradio in het gerkamp. 
Na de lunch rijden we naar Moltsog Els. De zandduinen lopen over 
een lengte van 80 kilometer van oost naar west, maar zijn amper en-
kele kilometers breed. Tijdens onze tocht per kameel wanen we ons 
in de Sahara. We brengen een bezoek aan de eigenaars van de ka-
melenkudde. Nomaden leven zonder enige vorm van verspilling, van 
de kameel gaat dan ook niets verloren. De wol wordt verwerkt tot 
dekens, het haar tot touwen geslagen, het vlees verwerkt in een noe-
delmaaltijd en de gedroogde uitwerpselen dienen als brandstof. De 
waardevolle melk wordt puur gedronken of verwerkt tot airag, boter 
en kaas. Liefhebbers kunnen van de zurige gedroogde kamelenkaas 
proeven. Tegen de avond betrekken we onze gers in het DREAM GOBI 
kamp. Elke ger beschikt hier over zijn eigen aangebouwde badkamer. 
We maken een korte wandeling in de nabije omgeving en genieten 
van het uitzicht. Diner en overnachting. (O,L,D)

Dag 13 GOBI

Ontbijt. Deze ochtend rijden we naar het Yolyn Am Valley National 
Park, gelegen aan de voet van het Altai-gebergte. Een eeuwenoude 
rivier heeft het verrassend groene landschap geboetseerd tot een slin-
gerend pad omgeven door steile canyons. Deze kleine vallei huisvest 
onder andere de ibex, het argalischaap en lammergieren. Deze dieren 
zijn moeilijk te spotten, in tegenstelling tot de pika. Dit rondorige lid 
van de konijnenfamilie is de favoriete snack van de arenden. We 

volgen het pad langs een kabbelend riviertje tot aan de gletsjer, 
die ondanks de hoge omgevingstemperaturen tot juli standhoudt. 
Tijdens de hete zomermaanden zorgt deze schaduwrijke plek voor 
aangename verkoeling. Na de picknicklunch keren we terug naar het 
gerkamp. In de late namiddag rijden we naar de Vlammende Bergen. 
Bij zonsondergang krijgen de zandstenen heuvels de diep oranje kleur 
van gloeiende kolen. Op de laatste dag van een legendarische expe-
ditie werden hier bij toeval fossielen ontdekt. Een jaar later keerde 
de expeditie terug. De eerste dinosauruseieren die de wereld ooit 
aanschouwde, werden hier ontdekt. Uiteindelijk werden meer dan 
100 skeletten opgegraven, waaronder die van de Velociraptor, de 
papegaaibekachtige eirover Oviraptor en de Protoceratps Adrewsi. Na 
onze wandeling op deze historische plek genieten we van de indruk-
wekkende zonsondergang. We keren terug naar het gerkamp voor 
het diner en de overnachting. (O,picknicklunch,D)

Dag 14 GOBI - ULAANBAATOR

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze bin-
nenlandse vlucht naar Ulaanbaator. Bij aankomst brengen we een 
bezoek aan het Bogd Gegeen-winterpaleis van de achtste Levende 
Boeddha, waar ceremoniële kledij en persoonlijke bezittingen wor-
den tentoongesteld. Vanaf het nabijgelegen Zaisan-monument, door 
de Russen gebouwd ter ere van de vriendschap tussen beide naties, 
hebben we een prachtig zicht over de stad. We nemen vanavond 
afscheid van Ulaanbaator tijdens het diner in een van de beste lokale 
restaurants. Overnachting in het KEMPINSKI HOTEL. (O,L,D)

Dag 15 ULAANBAATOR - BRUSSEL

Na het ontbijt worden we overgebracht naar de luchthaven voor onze 
internationale retourvlucht naar Brussel. Aankomst in Brussel. (O)
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M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë
HOTELS

Dag 2,4 BISHKEK 

JANNAT REGENCY HOTEL (*****/°°°°plus)
www.regency.jannat.kg

Dag 3 CHON KEMIN

ASHU GESTHOUSE (nvt/°°°)
www.ashu.kg

Dag 5-6, 9, 14 ULAANBAATOR

KEMPINSKI HOTEL (*****/°°°°plus)
www.kempinski.com

Dag 7-8 HOVSGOL-MEER

GER KAMP

Dag 10 KARAKORUM 

GER KAMP

Dag 11 ONGHIIN KHIID

GER KAMP

Dag 12-13 GOBI

DREAM GOBI CAMP

BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens deze Mongolië & Kirgizië rondreis ontdek je ongekende 
en afgelegen gebieden, waar je kan proeven van bijzondere na-
tuurfenomenen en fascinerende culturen. We nemen je mee naar 
plaatsen die geen of nauwelijks toerisme kennen en bezorgen je 
een onvergetelijke ‘once in a lifetime’ ervaring. We boeten af en 
toe in aan comfort om niks te missen. Maar de beloning is groot!

■  Deelnemers aan deze reis dienen over een goede algemene 
conditie te beschikken. Een sportieve instelling, een gezonde 
dosis humor en aanpassingsvermogen zijn vereist. Je verblijft 
in eenvoudige gerkampen, waar westerse voorzieningen in be-
perkte mate aanwezig zijn.

■  In de gers zijn de toiletten en douches (individuele cabines) 
in een apart gebouw terug te vinden, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen dames en heren.

■  Deze reis verloopt op basis van volpension. Om zeker te zijn van 
de hygiëne en de kwaliteit, eten we meestal in de gerkampen 
en hotels. De andere maaltijden worden geserveerd in zorgvul-
dig geselecteerde lokale restaurants.

■  Het bovenbeschreven programma en de vermelde hotels/ger-
kampen kunnen te allen tijde gewijzigd worden, afhankelijk van 
plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden.

■  Het maximum toegelaten gewicht voor de binnenlandse vluch-
ten in Mongolië bedraagt 15 kg. De overige bagage kan worden 
achtergelaten in Ulaanbaator.

■  Door gewijzigde lokale vluchtschema’s, kan het programma 
wijzigingen ondergaan. Onze reisleid(st)er zal echter steeds, 
binnen de mogelijkheden, het programma aanpassen in het be-
lang van de groep. De volgorde van de bezoeken kan veranderd 
worden zonder voorafgaande melding.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Mongolië & China / °= beoordeling ADA

GER KAMPEN
Na een glansrijke maar korte hoofdrol in de wereldgeschiedenis hebben de Mongolen zich teruggetrokken onder hun eeuwig blauwe hemel 
met weidse landschappen en een dramatisch klimaat. Ze hebben dingen die wij meer en meer zoeken: dunbevolkte open natuurgebieden 
zonder hekken, met gastvrije mensen die op duurzame wijze leven volgens het ritme van de natuur. Een belangrijk aspect in hun nomadi-
sche leven is hun woonplaats: de ‘ger’. Ook in deze moderne tijden blijkt het nog altijd de perfecte constructie te zijn voor hun leven dicht 
bij de natuur. In de loop van duizenden jaren is het ontwerp aangepast en geschikt gemaakt voor de vele eisen die ze eraan stellen. Recent 
vind je ook wel een bromfiets, een zonnepaneel en een schotelantenne op hun erf, maar verder is alles hetzelfde gebleven als honderden 
jaren geleden. De ronde, vilten ‘tenten’ kunnen op minder dan een uur opgebouwd of afgebroken worden en doen dienst in zowel ijskoude 
winters als in hete zomers. Opvouwbare houten latten vormen de muren en het aantal latten bepaalt de grootte van de ger. De houten deur 
is altijd naar het zuiden gericht, weg van de ijskoude wind. 2 grote houten palen in het midden worden samengehouden door een ronde 
ring, waarin plaats is voor de vele houten staken die zorgen voor de verbinding met het lattenwerk. Alles wordt met gedroogde koeien- of 
kamelenhuid samengebonden en hierover wordt dan de eerste laag vilt gespannen (in de winter een dubbele laag) met nog een extra 
waterdichte doek. Het geheel wordt met touwen van paardenhaar samengebonden. Onder het gat in het dak wordt de houtstoof geplaatst, 
waarbij het openblijvende gat zorgt voor ventilatie en licht en tegelijk ook dienst doet als zonneklok overdag. Bij extreem weer worden er 
extra gewichten aan touwen over de ger gespannen en kan het gat worden toegedekt. Binnenin voelt het verrassend ruim aan. Enerzijds 
voel je je zeer dicht bij de natuur, maar anderzijds toch ook goed beschermd tegen wind en regen. In het noorden wordt er, indien gewenst, 
’s avonds voor het slapengaan een vuurtje gestookt en in de Gobi wordt er een tipje van het doek opgelicht om voor wat verkoeling te 
zorgen. Wij slapen in authentieke gers, weliswaar met matrassen in plaats van de opeengestapelde dekens die de nomaden gebruiken. 
De toiletten en de douches (individuele cabines) zijn in een apart gebouw terug te vinden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 
dames en heren.
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  
van/naar Brussel

■  Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

■  Alle overnachtingen volgens programma

■  Alle excursies en transfers volgens programma

■  Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 
D=Diner)

■  Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 1/10/15)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Verschillende sites in Mongolië rekenen een extra fotografie- en 
filmkost aan. Deze zijn niet inbegrepen in de rondreis.

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 
(mogelijk op aanvraag!)


